
4 juni eerste dagtocht ouderen Afferden. Met Stichting Buurtbus Bergen. 

We hebben afgesproken bij Museum Sorghvliet in Tienray bij Wiel Nabben. 

We vertrekken om 13.00 uur in Afferden bij Bejen. Het weer is prachtig en we 

hebben er zin in. We zijn met 7 deelnemers.  

In Tienray worden we hartelijk ontvangen. 

Wiel staat al klaar voor ons. Eerst een 

rondleiding en verhalen uit de oude door. 

Wiel heeft een mooie grote collectie 

gebruiksartikelen uit vroeger tijd. Door zijn 

vader en later door hem met veel zorg 

verzamelt. Bij alles heeft hij wel een verhaal. 

Hij heeft veel geschonken gekregen van het 

plaatselijke klooster. Hier onderhield hij 

goede contacten mee. Je kunt het niet 

bedenken of het staat wel in zijn museum. Na een uurtje is het tijd voor koffie met 

heerlijke vlaai. Ook hier worden door iedereen herinneringen uit vroeger tijd 

opgehaald. Iedereen heeft wel een eigen verhaal. Wiel Nabben is een goede 

prettige verteller. Na de koffie gaan we zijn tuin in. We mogen zelfs stekjes plukken 

voor thuis. Een mooie natuurtuin. Veel bloemen. Ook nog heel veel niet geplaatste 

spullen (rommel).  

Dan steken we de weg over en wandelen 

door nog een herinneringen tuin. In deze 

tuin staat een zeikton waarin in een 

soortgelijke ton in de oorlog een joods 

meisje is ondergedoken en daardoor 

gered. Dan lopen we een stukje 

Pieterpad wat langs zijn tuin loopt.  

Daarna rijden we via Zwolgen langs 

kasteel Ooijen en door het nieuwe 

natuurgebied Ooijen -Wanssum. 

Alles bij elkaar hebben we een hele 

mooie middag gehad en rond 17.30 uur 

zet ik iedereen weer tevreden en blij thuis 

af.  

Tot de volgende reis .  

Chauffeur Anneke   

 

 


